Pelgrimeren
in Nederland

De Kroezeboom: een
eeuwenoude eik, met
ernaast een kleine kapel.
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Zwerven door Twente

Hilligenpad

In de serie Pelgrimeren in Nederland deelt
Wilco Kruijswijk zijn ervaringen op drie
Nederlandse pelgrimstochten: de Walk of
Wisdom, het Gelukkigerwijspad en het Hil-
ligenpad. Bij deze pelgrimstochten gaat het
om de innerlijke reis van de pelgrim, maar
ook om de interactie met anderen en/of het
landschap, en in meer of mindere mate om
spiritualiteit. Elke route kent weer eigen ac-
centen, maar ze hebben het belangrijkste
gemeen: pelgrimeren verbindt. Met jezelf en
met anderen.

‘Wat een troep langs de weg’, zeg ik nog te-
gen mijn vrouw. Mopperend over mensen
die gewoon hun afval van zich af gooien,
wandelen we verder. Nog geen minuut later
komt een fietser ons tegemoet. Hij stapt af en
pakt wat lege blikjes en een halve zak chips.
Hij stopt ze in een grote plastic zak achterop
zijn fiets. We raken aan de praat en we de-
len dezelfde ergernis. En we verschillen ook:
hij zet zijn ergernis om in daden. Een beetje
beschaamd lopen we verder op onze eerste
dag op het Hilligenpad, een nieuw pelgrims-
pad in Twente van ongeveer 100 kilometer.
Waarom lieten wij het bij mopperen?

Even later maken we het bij een Mariakapel
weer een beetje goed: wat rommel die we
zien liggen, gooien we weg. Goed doen, doet
goed volgen en als pelgrim wil je het land-
schap toch ook wat mooier achterlaten dan
je het aantreft.

Oor van de duivel

We nemen even pauze om te zien waar we
precies zijn. Het unieke aan het Hilligenpad
is dat het een pad is vol verhalen, vijftig om
precies te zijn. Ze worden verteld in een
mooi boek over de route. De kapel waar wij
voor staan, blijkt opgericht in 1948, uit dank-
baarheid dat het omliggende gebied redelijk
ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog
is gekomen.

Alle plekken waar de route langs loopt, heb-
ben te maken met (bij)geloof. Zo krijgt deze
tocht een diepere lading: je leert hoe sommi-
ge plekken eeuwen geleden als heilig werden
vereerd en het is bijzonder om al die plekken
met die wetenschap te betreden.

Voor mij is het vooral de verbinding met van-
daag de dag die het extra mooi maakt. Zo
komen we op de ochtend van de tweede dag
bij een andere Mariakapel net buiten Olden-
zaal. We gaan er even zitten en het valt op
hoezeer deze kapel nog gebruikt wordt. Het
is vroeg in de morgen en een aantal mensen
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Wilco Kruijswijk is initiatiefnemer van het Ministerie
van Geluk, Welbevinden en Plezier. Wandelen in het
algemeen en pelgrimeren in het bijzonder neemt
een belangrijke plek in bij het Ministerie. Omdat
het wandelen zelf gelukkig maakt, de reflectie

en ontmoetingen inzicht geven in ons leven en

we hierdoor beter onze bestemming weten te
bereiken. Zo onderzoekt het Ministerie pelgrimeren
in Nederland. Door studie en door op pad te gaan,
onder het motto: lichtvoetig en diepzinnig. Kijk voor
meer informatie op mingwp.nl.

komt even langs om een kaarsje te branden.
Het voelt dierbaar om daar deelgenoot van
te mogen zijn. De kapel is knus, klein en de
stilte overheerst. We worden steevast vrien-
delijk begroet en aangemoedigd om vooral
nog even te blijven zitten: ‘Geniet van deze
mooie plek!

En zo vullen de vijf dagen die wij doorbren-
gen op het Hilligenpad zich met verhalen.
Over landkruizen, ‘het oor van de duivel,
grafheuvels en talloze andere verhalen die de
geschiedenis van het landschap ontsluiten.
Je krijgt ook een klein pamflet mee, geschre-
ven door Anne Stael, met enkele citaten en
gedichten voor de pelgrim. Aan de hand van
steekwoorden zoals ‘aandacht’, jouw weg’
of discipline’ word je speels op weg gehol-
pen. Een filosofisch citaat van Henry David
Thoreau — ‘Niet waar je naar kijkt is belang-
rijk, maar wat je ziet’ — wisselt zich af met
een grappige van Loesje: Als de moed je in de
schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan’.

Kroezeboom

Op plekken waar oud volksgeloof en -devotie
nog zichtbaar en tastbaar zijn, krijg je via de
wandelgids Hilligenpad een bezinningsvraag
mee. Mooi om even over te mijmeren tijdens
het wandelen. Ik spreek Cecile Bogels, een
van de initiatiefnemers, hierover: "We heb-
ben bewust niet al te veel vragen opgeno-
men, want niet iedereen heeft daar behoefte
aan. Naast ruimte voor reflectie biedt het
boekje daarom ook veel natuurhistorische
informatie over het landschap. Zo wordt het
niet te zweverig;

Een diepe indruk liet de Kroezeboom ach-
ter. Een eeuwenoude eik met daarnaast een
kleine kapel. Het is een bijzondere plek, en
de boom is fragiel én vitaal. Bij deze plek

worden nog steeds bijeenkomsten gehou-
den van de vredesbeweging. En dat is wat
het Hilligenpad ook zo bijzonder maakt. De
verbinding tussen toen en nu: in de zestiende
en zeventiende eeuw stond hier een hilligen
huesken en deze is in 1944 vervangen door
de huidige kapel. Vroeger werd hier in het ge-
heim de mis gehouden, vandaag de dag wor-
den er nog steeds huwelijken gesloten.

De route is nog jong. In september 2016 is
het Hilligenpad gestart. Dit betekent dat er
nog volop ruimte is voor verbetering, en daar
wordt dan ook hard aan gewerkt. De marke-
ring wordt verbeterd en in combinatie met
de gratis app is de route prima te wandelen.
De kaarten in het boekje zijn wat klein om
ze echt goed als routekaart te gebruiken,
misschien dat dit in een volgende editie nog
wordt aangepast. Wij hebben onze over-
nachtingen van tevoren zelf geregeld, maar
het is ook mogelijk om een arrangement
te laten samenstellen door retraitehuis De
Zwanenhof. Wij lieten de route wat mooier
achter door wat afval op te ruimen onder-
weg, als ruil kregen wij een opgeruimd hoofd
door het wandelen daarvoor terug. @&
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Mariakapel net buiten
Oldenzaal.
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De app Wandelen in
Overijssel is gratis te
downloaden via de
play- of appstore.
Binnen die app kiest
u route ‘Hilligenpad
en kunt u de route

volgen. De wandelgids
Hilligenpad, Zwerven
door Twente (€ 17,95)
is onder andere
verkrijgbaar via
landschapoverijssel.nl/
hilligenpad.



